Kruidenspiraal

Deze kruidenspiraal heb ik gebouwd in het najaar van 2004 in Amersfoort.
Het idee is een "island in the sky", een bult in de tuin te creeren met droge- en
wat vochtigere bodem, met zon in de morgen, middag of avond. In deze bult
ben ik begonnen met het bouwen van een egelverblijf van stenen en hout. En
daarna heb ik op deze 2.5m doorsnee cirkel de spiraal zo gebouwd dat je er
overal goed bij kan en dat alle planten een optimale bezonning krijgen. Of dat
nou smorgens smiddags of savonds is. De meeste keukenkruiden wensen
immers een zonnige kalkrijke bodem omdat ze oorspronkelijk uit het
middelandse zee klimaat afkomstig zijn.

Onderaan de spiraal is een ondiep vijvertje waar egels kunnen drinken.
Sommige kruiden spiralen hebben op de top ook een ingebouwde sproeier
staan.

De stukken, liefst eiken, boomstam kan je enten met eetbare paddenstoelen.
Naast de kalk van Ecostyle heb ik oude bakstenen gebruikt waaraan veel
kalk/cement resten zaten.

Uiteraard staat de kruidenspiraal dicht bij de keuken.
Kruidenstruiken moeten regelmatig teruggesnoeid worden. Zodat ze elkaar
niet verdringen maar ook niet te houtig worden.

Maak de kruidenspiraal niet te klein. Anders zal die verdrogen tijdens je

vakantie. De grond in de spiraal moet plat liggen zodat het regenwater erin
kan trekken. Kruiden kunnen natuurlijk overal in je tuin een plekje krijgen. Dit
is alleen een leuke vorm van maximaal ruimte en licht gebruik.
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